
Vanaf De Witte Ruiter (B2) schrijf ik dit stukje om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Ans 
Niewold-van der Baan, 70 jaar, bijna 49 jaar getrouwd met Piet. Samen hebben wij 6 
kinderen mogen krijgen en groot kunnen brengen. Inmiddels door 7 kleinkinderen ‘oma’ 
genoemd….. 

Na allerlei scholen te hebben doorlopen, mocht ik zelf voor de klas staan,  ruim 40 jaar. 
Het langst gewerkt (toen fulltime) in Doorn op het VSO-ZMOK, dus heftige pubers helpen 
om toch een diploma te halen. Prachtig en uitdagend werk….. 

Ik ben een Soesterknol, die via Amersfoort, Utrecht, Arnhem, Hilversum, Driebergen en 
Zeewolde naar Dordrecht is gekomen. Je kunt ons sowieso reislustig noemen: langs heel 
veel kusten van Europa hebben we getrokken. En meer….. 

Ook na ons pensioen willen we er vrijelijk op uit kunnen, dus ons riante huis met 
bewerkelijke tuin in Driebergen verkocht. Toch geen camper aangeschaft, maar wel onze 
eerste boot gekocht! Daar kun je ook op wonen, dus….. 

Vrij genieten op onze Pilot 44 begon in 2019 in Zeewolde (nog even werken). Van daar zijn 
we een jaar later naar Dordt gevaren, waar we een vakantiehuisje hebben (Europarcs). 
Niet bij Westergoot aangelegd, maar naar De Kil gevaren: hier zijn we…..  

Geen vaste plek, maar wel gastlid mogen worden en sinds 1 januari 2025 lid. Graag zet ik 
me (samen met Piet) in voor onze vereniging: vuil oppikken, graskantsteken, riet vegen, 
legionella preventie, oproepbaar voor Patricia. En nu is er een plek te bezetten in het 
bestuur…. 

Meer weten? Vraag me gerust….. 

Groet van Ans Niewold 

 


